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De heer

Rik Vlayen
weduwnaar van mevrouw

Rachel Vanerum † 2020

Adjudant Parachutist S.A.S. 1951-1987

Geboren te Linkhout op 22 februari 1931
en liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan 
in het AZ Diest op 27 juli 2024.

De afscheidsplechtigheid in aula ‘de Heyde’
zal plaatsvinden in intieme kring.

Aansluitend volgt de crematie en de bijzetting van de urne
op de begraafplaats van Linkhout in intieme kring.

Rouwadres:
Familie Rik Vlayen
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen

Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.

We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden.

Hij leeft verder in de harten van:

 Jos † en Miranda PLUYMERS-VLAYEN
      zijn dochter,

 Timbo D
    zijn trouwe viervoeter,

 Sidonie † VLAYEN
 Louis † en Anna † VLAYEN-VANERUM en familie
 Désiré † en Aline † VANERUM-PALLEN en familie

zijn neven en nichten,

 Lutje POLMANS
zijn steun en toeverlaat.

De families:
 VLAYEN-CLAES en VANERUM-VANHERCK.

Geen bloemen of kransen.

Met dank aan:
 zijn huisarts Dr. Goris,
 zijn thuisverpleging LummaCare,
 de medewerkers van iMens,
 het verplegend en verzorgend personeel van Sint-Lambertus’    
 Buren te Zelem,
 dokters en personeel van AZ Diest.

 


