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Een lieve laatste groet,

Josée  Vanhaeren
echtgenote van

Raymond Goossens

Geboren te Zelem op 8 juli 1947
en thuis liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan
te Meldert op 3 december 2023.

Woensdag 6 december 2023 van 18.30 tot 19 uur
kan u Josée groeten in aula ‘de Heyde’,
Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen.

Donderdag 7 december 2023 om 12 uur
nemen we samen afscheid rond de urne van Josée
in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen.
Samenkomst in de aula vanaf 11.45 uur.

Nadien krijgt de urne een mooi plaatsje
binnen de geborgenheid van haar gezin.

Langs deze weg

wil ik jullie laten weten

dat ik zeer liefdevol omringd

zachtjes ben heengegaan.

 Zij was 53 jaar in liefde verbonden met Raymond

 Trotse mama van Jo en Tom

 Liefste moeke van Nore en Thijs

 Haar liefste zussen en broers, Jet, Julien, Lut en Riske

 Haar schoonbroers en schoonzussen

 Sigrid haar steun

 Haar vrienden

De families
 VANHAEREN-KNUYSEN en GOOSSENS-LUCAS.

Warme dank aan
 haar huisarts Dr. Jan Van de Moortel
 haar thuisverpleging Ingrid, Jolien, Wendy, Leen
 Pallion.

Rouwadres:
 Familie Josée Vanhaeren
 p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen


