


Mevrouw

Monique Van der Capellen
weduwe van de heer

Guido Knapen † 2015

Geboren in Sint-Truiden op 17 maart 1936
en vredig ingeslapen in residentie Sint-Lambertus’ Buren 
in Zelem op 23 september 2024.

Vrijdag 27 september 2024 van 18.30 tot 19 uur
kan u de urne van Monique groeten in aula ‘de Heyde’,
Linkhoutsestraat 3 in Zelem-Halen.

De afscheidsplechtigheid in aula ‘de Heyde’
zal plaatsvinden in intieme kring. 

De bijzetting van de urne op de begraafplaats in Zelem 
heeft ook plaats in intieme kring.

Rouwadres:
Familie Monique Van der Capellen
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, 

dan is het leven rijk geweest.

Monique leeft verder in de harten van:

 Patrick en Cunera
  Hannah
  Stijn en Marlies; Sien, Tuur, Lucie, Mathis
  Angelique
  Marjolein en Aeilt; Elin

 Peter en Hilde
  David en Louise
  Arne en Laura

 Hilde 
  Jochem
  Lotte en Gerald

 Kris en Dirk
  Michiel; Romi
  Roeland en Eva; Ferre
  Anneleen en Jon
      

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

  
 Suzanne †, Francine † en familie
 Marie-Thérèse, Jo, Jules †, Joz † en familie

   haar zussen, schoonbroers, schoonzussen,
   neven en nichten.

      
De families
 Van der Capellen - Laermans, Knapen - Philips,
 Bessemans en Tajiri.

Warme dank aan:
 haar huisarts Dr. Jacquemijn en het personeel van residentie 
 Sint-Lambertus’ Buren in Zelem. .


