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De heer

Raymond Madalijns

echtgenoot van mevrouw Maria Vanbergen

Lid van WTC Het Gouden Wiel Zelk

Geboren te Halen op 2 november 1939 en thuis liefdevol omringd,
zachtjes van ons heengegaan te Zelk op 8 december 2024.

Donderdag 12 december 2024 van 18.30 tot 19 uur
kan u Raymond groeten in aula  ‘de Heyde’
Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen.

Vrijdag 13 december 2024 om 10 uur
nemen we samen afscheid van Raymond
in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen.

Samenkomst aan de aula om 9.45 uur.

Aansluitend volgt de crematie en begraving
van de urne op de begraafplaats van Halen in intieme kring.

Rouwadres:
Familie Raymond Madalijns
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen

Wat was je lief, sterk en dapper

nu heb je eindelijk je rust gekregen

we zullen je enorm missen

Hij leeft verder in de herinnering van
	
	 Maria VANBERGEN
						      zijn echtgenote,

	 Martine en Theo MADALIJNS-LAHOU
		  Stijn en Femke
			   Hasse, Flo			
		  Lore en Jonas
			   Lyah

	 Linda en Jan MADALIJNS-PEETERS
		  Jody en Nora
			   Kas, Aaron, Belle
		  Joren en Anke
			   Jules, Lewis

	 Luc en Vanessa MADALIJNS-QUINTENS
		  Arne en Sienna
		
						      zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Delen in dit verdriet:
	 zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families
	 MADALIJNS-POELS en VANBERGEN-MOTMANS.

Warme dank aan:
	 zijn huisarts Dr. Marc Habex,
	 zijn thuisverpleging Dominique Melotte en team,
	 zijn thuiszorghulp Karin en poetshulp Amina,
	 de vaste wekelijkse bezoekers Jef, Germaine, Lieske, Romain, José, 
	 zijn vrienden en buren.


