


De heer

Louis Deferm
echtgenoot van mevrouw

Anna Kenens

Geboren te Lummen op 28 januari 1932
en zachtjes van ons heengegaan in residentie Sint-Lambertus’ Buren 
te Zelem op 2 oktober 2024.

Zaterdag 5 oktober 2024 om 10 uur
nemen we samen afscheid rond de urne van Louis
in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen.

Samenkomst aan de aula om 9.45 uur.

Aansluitend volgt de begraving van de urne
op de begraafplaats van Zelem in intieme kring.

Rouwadres:
Familie Louis Deferm
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen

Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden,
maar intens verdrietig om het verlies
geven wij u kennis van het heengaan van onze papa, bompa.

Hij leeft verder in de harten van:

 Anna KENENS
      zijn echtgenote,

 Diane en Martin DEFERM-VAN DE LOO
  Andy en Suzanne
  Nathalie en Jo
   Jesto, Olinta

 Linda en Laurent DEFERM-VANDEVOORDT
  Lance
  Lars en Eline
   Tadej
      
      zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Delen in dit verdriet:
 zijn neven en nichten.

De families
 DEFERM en KENENS.

Warme dank aan iedereen die hem
met de beste zorgen heeft omringd.


