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Wies Buvens
weduwnaar van Germaine Franssen † 1998

partner van Tilly Plessers

Geboren te Diest op 26 maart 1939 en liefdevol omringd,
zachtjes van ons heengegaan in Ziekenhuis Maas en Kempen
te Maaseik op 19 december 2024.

Maandag 23 december 2024 van 18.30 tot 19 uur
kan u Wies groeten in aula ‘de Heyde’,
Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen.

De afscheidsplechtigheid in aula ‘de Heyde’
zal plaatsvinden in intieme kring. 

Aansluitend volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Halen.

Een leven gebouwd met zorg en toewijding. 
Met stenen en hout, en een hart vol kracht, 
bouwde hij een thuis, een leven met pracht. 
Voor zijn zoon en kleinkinderen, altijd paraat. 
Een man die met liefde ieder project aanging,
ongeëvenaard. 
 
Na verlies vond hij weer een tweede licht, 
Tilly bracht warmte, liefde en zicht. 
Samen genoten ze van jaren, waardevol en fijn, 
hand in hand, tot aan de horizonlijn. 
 
Nu legt hij zijn gereedschap neer,
en rust hij, met Germaine haar hand in de zijne, 
samen weer, in eeuwige lijnen.

Wies leeft verder in de herinnering van:

 Tilly PLESSERS
      zijn partner,

 Luc en Heidi BUVENS-BIELEN
zijn kinderen,

 Jules BUVENS
 Emma BUVENS
 Victor BUVENS
      zijn kleinkinderen,

 Lieve en Valentin ROEX-VASTMANS, kinderen en kleinkinderen
 Veerle en Koen ROEX-FLOREN en kinderen
 Bert ROEX
      kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Tilly,

 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
 neven en nichten delen in dit verdriet.

De families:
 BUVENS-LUYTEN en FRANSSEN-HAPPAERTS.  

 
Warme dank aan iedereen die hem
met de beste zorgen heeft omringd.

Rouwadres:
 Familie Wies Buvens
 p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen


